
Voordracht 4 mei, Middelstum 

 

Vandaag staan we hier samen om de slachtoffers van de tweede wereld te 

herdenken. 

Het is nu 80 jaar geleden dat wij zijn bevrijd. Onze gemeente was het 

laatste stukje van Nederland dat is bevrijd. Deze is nog zwaar bevochten 

door onze bevrijders, de geallieerden, en in onze gemeente waren het de 

Canadezen. 

Door hevige gevechten tussen de Duitsers en de Canadezen zijn er nog 

veel slachtoffers gevallen in onze regio in april en de eerste 2 dagen van 

mei in 45. 

 

Onze vrijheid is dus zwaar bevochten waar velen hun leven voor hebben 

gegeven. 

Nu leven wij al 80 jaar in vrijheid, maar door de tijdgeest staat die vrijheid 

ook onder druk. 

 

Het blijft belangrijk dat de verhalen over de gebeurtenissen in de tweede 

wereldoorlog verteld blijven. Zeker nu er na 80 jaar er steeds minder 

ooggetuigen zijn die het verhaal uit de eerste hand kunnen vertellen over 

de holocaust, het verzet, de angst, de vele burgerslachtoffers en het 

verraad. 

 

Middelstum heeft een oorlogsmuseum en recent een maquette in 

bruikleen gekregen van villa zonlicht. Dit was het onderduikadres van 2 

broers uit Baflo. Zij zijn verraden en de sicherheitsdienst uit stad 

Groningen deed een inval. Een hevig vuurgevecht tussen de Duitsers met 

de beide broers was het gevolg. Daarbij is de eigenaar van de woning 

Klaas Bos neergeschoten en een dag later overleed hij in het ziekenhuis. 

De beide broers wisten uit de woning te ontsnappen, maar werden na 

opnieuw een vuurgevecht achter de molen hier in Middelstum dood 

geschoten. 

De vrouw van Klaas Bos, Treintje Bos-Terpstra werd gevangen genomen 

en kwam in 1945 om het leven in kamp Buchenwald. 

 

Laten we vandaag niet alleen stilstaan bij het verleden, maar ook onze 

verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst. De vrijheid waarin we 

vandaag leven is niet vanzelfsprekend. Ze is bevochten, verdedigd en 

doorgegeven. 

Laten we haar met zorg bewaken. Mogen de verhalen van moed, verlies 

en bevrijding uit onze eigen regio ons blijven inspireren tot 

verdraagzaamheid, medemenselijkheid en waakzaamheid. 


