
Roakeldais, wat is dat ook al weer?
Een jaarlijks festival in Warffum, met dans en muziek van 

uit de hele wereld. De buitenlandse groepen logeren bij 

gastgezinnen in Warffum en andere dorpen in de 

omgeving! Middelstum en Kantens hebben samen een 

groep te gast.

Wanneer is het?
Dit jaar is het festival van 25 juni tot en met 29 juni. De gasten 

komen vaak iets eerder en vertrekken weer op maandag of dinsdag 

na het festival.

Wat betekent het om gastgezin te zijn?
Je leert mensen uit een ander land en hun cultuur van dichtbij 

kennen! Het is erg gezellig, leerzaam en heel bijzonder om op deze 

manier nieuwe mensen te leren kennen en vriendschappen voor 

het leven te sluiten.

Lijkt het je leuk?
Voor dit jaar zoeken wij nog een paar gastgezinnen erbij om er weer een 

super gezellige editie van te maken. We laten met elkaar zien dat het anders 

kan, in vrede met respect en voor iedereen, ook in de huidige wereld!

Wil je meer weten neem dan contact op met Yke Klaver, 06-11760595!

Doe mee en wordt gastgezin,

een ervaring voor het leven!!!
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